
 
 

 

 

 

 

 

 
Themabrief 

Het huis 
van Bas 

Het thema waar we de komende weken aan gaan 
werken is: ‘Het huis van Baś 
 

We bekijken samen de praatplaat van het huis van Bas. 

Wat zien we allemaal? Hoe ziet het huis eruit? Waar is het dak? Wie ziet 

er een raam? Lijkt het huis van Bas op jouw huis? Is er 

slaapkamer/keuken/badkamer in het huis? Zo behandelen we alle ruimtes 

van het huis. En wie woont er in het huis? Heb jij thuis ook een 

badkamer/slaapkamer/keuken?  

En we kijken welke voorwerpen er in welke ruimte horen. 

 

We lezen elke week een boekje dat past bij het thema past. Zo lezen we 

uit het boekje ‘Bas helpt mama’ en ‘Bas wordt nat’. Maar ook lezen we 

een boekje over verhuizen, namelijk; ‘Kaatje verhuist’. Misschien zijn er 

peuters die al een keer verhuisd zijn en daar iets over kunnen vertellen? 

 

Ook gaan we weer lekker knutselen met verf, lijm, klei en kleurpotloden. 

En we doen allerlei spelletjes die bij het thema passen: memorie, lotto, 

etc.   

Natuurlijk gaan we ook weer veel bewegen en liedjes zingen. 

 

Uit de bijbel vertellen we over Abraham, hij verhuisde naar een ander 

land. Maar hij wist nog niet waar hij naartoe zou gaan. God wijst de weg 

en de plaats waar Abraham mag wonen.  

 

We kijken uit naar een nieuw en leerzaam thema.  

 

 

De woorden die in dit thema geleerd worden zijn: 

 
het huis 

het dak 

de deur 

het raam 

de keuken 

de zeep 

de tandenborstel 

de badkamer 

het bad 

het washandje 

afdrogen 

de slaapkamer 

de pyjama 

het bed 

  

  

De volgende boekjes zijn ook erg leuk om te lezen 
bij het thema: 

• Bas wordt natl Liesbeth van Binsbergen 

• Tien kleine muisjes slapen | Pauline Oud 

• Het huis van Fien en Milo | Pauline Oud 

• Kleine muis zoekt een huis | Petr Horácek 

  



 

 

 
 

 

 

 

  

 
Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit thema: 
 

Is je deur nog op slot? 
Refrein: 

Is je deur nog op slot 

Is je deur nog op slot 

Van je krrr, krr, krr 

Doe hem open voor God. 

Want de Heer wil bij je wonen 

En dan ben je nooit alleen. 
 

Je hart is net een huisje 

Waar het gezellig is. 

Maar ’t is er nog zo donker, 

Er is iets wat ik mis.  
Refrein. 
 

In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis 

                                      

Slaap kindje slaap 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap 
Een schaap met witte voetjes 
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes 
Slaap kindje slaap 
Daar buiten loopt een schaap. 

 
Opzegversje: we bouwen een huis 
We bouwen een huis  

(huisje bouwen met de handen recht omhoog) 

Een heel groot huis  

(vingertoppen naar elkaar toebrengen (dak) en hoog in de lucht houden) 

Deurtjes open  

(handen open naast het gezicht) 

Deurtjes toe  

(handen voor de ogen houden) 

KIEKEBOE!!  
(handen weer open, naast je gezicht houden) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE
https://www.youtube.com/watch?v=OMUw8Nt_GHg
https://www.youtube.com/watch?v=md9_KSuoevA

