
 
 

 

 

 

 

 

 
Themabrief 

Hulpdiensten 
Het thema waar we de komende weken aan gaan 
werken is: ‘hulpdiensten’ 
 

We beginnen deze week weer met een nieuw thema. We zullen het 

de komende vier weken gaan hebben over de brandweerauto, de 

politieauto en de ambulance. We lezen en praten over hoe deze 

auto’s eruit zien. Heb je ze wel eens zien rijden? En wat doet een 

brandweerman allemaal? Zouden de kinderen ook wel 

brandweerman/vrouw willen worden? We gaan, net als een 

brandweerman, oefeningen doen in de speelzaal, of bij goed weer 

op het plein. We gaan over stapstenen lopen, in de hoepels 

springen, kruipen door een tunnel en dan ook de brand blussen. 

Daarna krijgen we allemaal het brandweerdiploma! 

Ook hebben we een politiebureau met bekeuringen die de kinderen 

kunnen uitdelen. 

 

Bij dit thema gaan we ook weer leuke dingen knutselen zoals een 

politiepet en een ambulance. 

 

In de Bijbel lezen we het verhaal over de verlamde man en zijn vier 

vrienden. Fijn dat we mogen weten dat de Heere Jezus voor ons 

zorgt. 

 

De woorden die in dit thema geleerd worden zijn: 

 
de brandweer de politie 

de brandweerauto de politieauto 

blussen de ambulance 

de helm de dokter 

springen het geluid 

kruipen      de sirene 

helpen 

 

dragen 

 

De volgende boekjes zijn erg leuk om te lezen en 
gebruiken wij bij het thema: 

 

• De brandweerman | Liesbet Slegers 

• Karel in het ziekenhuis | Liesbet Slegers 

• De politieman | Liesbet Slegers 

• Varkentje Jan als brandweerman | Christiayan en 

Diane Fox 

• En we lezen het verhaal uit de Bijbel over de 

verlamde man 



Beweegactiviteit  
 
Benodigdheden: 

• Knuffels 

• Doos of mand  

Optioneel 

• Een vergrootglas 

• Een politiepet 

• Handboeien 
 
Uw kind is de politie. Uw kind kan een politiepet opzetten en 
handboeien gebruiken. 
 
Verstop van tevoren knuffels in verschillende kamers. Vertel 
uw kind dat deze "boeven" zich verstopt hebben en dat de 
politie ze moet vinden. Wanneer een knuffel wordt gevonden, 
laat uw kind de knuffel "arresteren" door het voorzichtig naar 
een "politiecel" (doos of mand) te brengen. 
Moedig uw kind aan om rond te rennen/kruipen en te 
speuren. Gebruik eventueel een vergrootglas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit thema: 
 

Brandweerman 
(Op de wijs van: 1,2,3,4 hoedje van papier) 
 
Eén twee drie vier 

brandweerman, brandweerman 

Eén twee drie vier 

kom, de brand is hier. 

Neem nu vlug de waterspuit, 

spuit het vuur nu snel maar uit. 

Eén twee drie vier 

kom, de brand is hier! 

 

Brandweerman 
Brandweerman, wat doe jij vandaag? 

Branden blussen, branden blussen. 

Brandweerman, wat doe jij vandaag? 

Branden blussen, dat doe ik zo graag! 

 

Daar komt de politie aan 
(Op de wijs van Berend Botje) 

 

Tatu, tatu daar komt de politie aan 

Tatu, tatu hoor je de sirene gaan 

Alle mensen aan de kant 

Want er is iets aan de hand 

 

Tatu, tatu daar komt de politie aan 

Tatu, tatu hoor je de sirene gaan 

Wat zou daar nu zijn gebeurd? 

Wordt er iemand soms bekeurd? 

 

Tatu, tatu daar komt de politie aan 

Tatu, tatu hoor je de sirene gaan 

Al zijn de boeven nog zo snel 

De politie pakt ze wel 

 

Tatu, tatu daar komt de politie aan 

Tatu, tatu hoor je de sirene gaan 

Later word ik ook agent 

Zodat iedereen mij kent!  

 

Au, au mijn vinger doet zo'n pijn 
Au! Au! Mijn vinger doet zeer. 
Plak maar een pleister 
en ik voel hem niet meer. 
 
Au! Au! Mijn hoofd doet zo’n au! 
Plak maar een pleister en doe het dan heel gauw. 
 
Au! Au! Mijn been doet zo’n pijn. 
Plak maar een pleister en ik voel me weer fijn. 
 
Au! Au! Mijn arm doet zo’n zeer. 
Plak maar een pleister en mijn arm doet het weer. 
 
Au! Au! Ik heb pijn in mijn rug 
Plak maar een pleister en doe het dan heel vlug. 
 
Au! Au! Bas’ buik doet zo’n zeer. 
Geef maar een kusje en Bas’ buik doet het weer. 
 
Au! Au! Bas’ arm doet zo’n pijn 
Geef maar een kusje en Bas voelt zich weer fijn. 

 

Hoger dan de blauwe luchten 
Hoger dan de blauwe luchten 

En de sterretjes van goud, 

Woont de Vader in de hemel, 

Die van alle kinderen houdt, 

Ook voor zieke kind ‘ren zorgt Hij 

Kent hun noden en hun pijn, 

Ja, voor groten en voor kleinen 

wil de Heer een Helper zijn. 

Daarom vragen wij eerbiedig, 

vouwen wij de handjes saam, 

Heer die altijd naar ons luistert, 

neem ook dit gebedje aan. 

Amen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1jn_ESJLyac
https://www.youtube.com/watch?v=DGN4Qs_jcXA

