
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Themabrief Het thema waar we de komende weken aan gaan 

werken is: ‘Bas viert feest’ 
 

We beginnen we met het nieuwe thema “Bas viert feest”. Hij viert feest 

omdat hij jarig is en dat willen we natuurlijk samen met de kinderen 

gaan vieren. Vandaar dat we deze weken willen gebruiken om over 

het thema 'feest' te werken. Met de kinderen gaan we nadenken over 

wat er nou allemaal bij een feest hoort. En welke feesten zijn er 

eigenlijk? Ook maken we feestelijke werkjes, zoals een mooie slinger 

en een taart met kaarsjes. 

 

In de Bijbel worden er ook veel feesten gevierd. Denk maar eens aan 

Pasen en Pinksteren. Ook lezen we het feest over de bruiloft in Kana, 

vraag thuis maar eens aan de kinderen wat voor mooi feest dat was. 

 

En als we jarig zijn mogen we natuurlijk dankbaar zijn dat God er ons 

weer een mooi jaar bij heeft gegeven in gezondheid en met familie 

om ons heen. 

 

De laatste week voor de zomervakantie trakteren de juffen op iets 

lekkers! 

 

 
De woorden die in dit thema geleerd worden zijn: 
 

feest vieren de kaart 

de slingers uitnodigen 

versieren de feesthoed 

de ballonnen de taart 

jarig zijn de kaarsjes 

de muziek het cadeau 

de feestkleding  

 
 
De volgende boekjes zijn erg leuk om te lezen en 
gebruiken wij bij het thema: 
 

• Het feest van Nijntje | Dick Bruna 

• Het orkest van Nijntje | Dick Bruna 

• Feest met Fien en Milo | Pauline Oud 

• Kaatje is jarig | Liesbeth Slegers 

• De verjaardag van Betje Big | Dick Bruna 

• Kikker viert feest | Max Velthuijs 

• Bobbi is jarig | Ingeborg Bijlsma 

 

Bas viert 
feest 



 

 
Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit thema: 
 

Een slinger hoort erbij 

En een slinger hoort erbij 2x 

Op deze grote feestpartij. 

En een slinger hoort erbij 2x 

Hieperdepiep hoera!  

(hoed, cadeautje, kusje, taartje, ballonnenenz.) 

 

En we klappen erbij 2x 

Op deze grote feestpartij 

En we klappen erbij 2x 

Hieperdepiep hoera! 

(stampen, trommelen enz.) 

 

’t Is feest tralala 
‘t Is feest tralala‘ 

t Is feest tralala 

want ... die is jarig, ja ja‘ 

t Is feest tralala‘ 

t Is feest tralala 

Hieper de piep, hoera 

 
Blij, blij mijn hartje is zo blij 
Blij, blij mijn hartje is zo blij. 

Blij, blij mijn hartje is zo blij. 

Want Jezus is een Vriend van mij daarom is mijn jonge hartje altijd blij, 

blij, blij. 

 

‘k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus. 

‘k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus. 

‘k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus. 

Halleluja prijs Zijn naam. 

 

Halleluja prijs Zijn naam. 

Halleluja prijs Zijn naam. 

Halleluja prijs Zijn naam. 

Prijs Zijn naam. 

 

Verjaardagslied 
Verjaardag is een fijne dag, 

we vieren samen feest. 

Wees dankbaar dat je leven mag, 

wat is God goed geweest 

 
Hoedje van papier 
Een, twee, drie, vier 

Hoedje van, hoedje van 

Een, twee, drie, vier 

Hoedje van papier 

Heb je dan geen hoedje meer 

Maak er één van bordpapier 

Eén, twee, drie, vier 

Hoedje van papier 

 

Een, twee, drie, vier 

Hoedje van, hoedje van 

Een, twee, drie, vier 

Hoedje van papier 

 

En als het hoedje dan niet past 

Zetten we 't in de glazenkast 

Een, twee, drie, vier 

Hoedje van papier 

Beweegspel voor thuis 
 

Benodigdheden: 

• Ballonnen 

• Feestmuziek 

Zet feestmuziek aan en laat uw peuter met de ballon spelen. 

Uw kind mag de ballon in de lucht houden met handen, 

voeten of hoofd. 
 
Variatie: 
Maak buiten met stoepkrijt een streep op de grond. U gaat 

aan de ene kant van de lijn staan en uw kind aan de andere 

kant. Sla de ballon naar elkaar over. Lukt het om de ballon 

hoog te houden zonder dat deze op de grond valt? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq8L4qigzIw
https://www.youtube.com/watch?v=lyzWzTDuaWA
https://www.youtube.com/watch?v=Ae61ha5nhCQ

