
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ ’

Over het strand is natuurlijk veel te vertellen. Er is van alles te zien aan het 

strand, zoals het zand en de zee met hoge en lage golven. Op het strand 

kun je ook gezellige dingen doen samen zoals zandkastelen maken, 

vliegeren en schelpen zoeken.  

Met elkaar gaan we de grote kijkplaat van Bas bekijken over de zee en het 

strand. De kinderen kunnen met een strandbal spelen en die naar elkaar 

toerollen en we gaan ook proberen om de bal te vangen. 

 

In de kring bekijken en benoemen we wat er in de bolderkar zit en wat er 

bij het strand hoort of juist niet; want hoort een ijsbeer op het strand? Als je 

op het strand staat zie je soms in de verte een boot varen of mensen die 

op een surfplank over het water surfen.  

We lezen elke week een prentenboek o.a. van Anna die met haar opa en 

om naar de zee gaat. Ze neemt een bolderkar mee naar het strand om al 

haar spullen erin te stoppen. We gaan ook een bolderkar knutselen. 

We zingen veel liedjes, bijv. “Diep, diep, diep, als de zee”, waarin we 

zingen over de Here God die zo ongelooflijk veel van ons houdt! Ook lezen 

we een verhaal uit de Bijbel waar ook water, een boot en zelfs een walvis 

in voorkomt. 

 

Tijdens dit thema gaan we weer mooie dingen knutselen: naast de 

bolderkar maken we onder andere een boot en ook nog een heel lekker 

ijsje (die je niet kunt opeten hoor…) We kunnen ook nog een kaart maken; 

waar stuur jij `m naar toe?  Pas de laatste week komt de volle bolderkar 

mee naar huis. 

 

Misschien maken we van de huishoek wel een echt strand maar wat moet 

er dan allemaal inkomen? We gaan het samen ontdekken. 

 

De laatste week voor de zomervakantie vieren we veel afscheidsfeestjes, 

want de aankomende maanden worden er veel peuters 4 jaar; zij mogen 

na de zomervakantie starten aan een nieuwe carrière als kleuter.  

Wij wensen hen nu al veel plezier op de basisschool! 

 
 

• Nijntje aan zee | Dick Bruna 

• Bobbi op vakantie | Ingeborg Bijlsma en Monica Maas 

• De redding | Dick Bruna 

• Victor aan zee | Frank Daenen 

• Anna met opa en oma aan zee | Kathleen Amant 

 



 

 

Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 

als het water blauw. 

Is Jezus’ liefde voor jou en mij. 

‘t Is net zo diep, diep, 

diep als de zee. 

Hoog, hoog, hoog als de lucht. 

Wijd, wijd, wijd 

als het water blauw. 

Is Jezus’ liefde voor jou. 

Er zat een lief klein peutertje 
Huilend op het strand 
Huilend, huilend de hele dag alleen 
Sta op peutertje en droog je traantjes af 
Kies een kindje uit de kring die met jou dansen mag 
 

In de zomer 
Gaan we naar het strand 
Lekker spelen 
Aan de waterkant 
IJsjes eten 
Zwemmen in de zee 
Naar het strand 
Ga je met ons mee? 
 

Parapluutje, parasolletje 
Eentje voor de regen 
En de ander van de zon 
Pardon 

 

Bewegen als een zeester 

 

Laat uw kind de houding van een zeester aannemen. U kind ligt op de 

rug met de benen bij elkaar en de armen langs het lijf.  

Beweeg heel rustig en gelijktijdig de armen en benen opzij. Hierbij 

schuiven de armen en benen over de vloer. De armen stoppen als ze 

horizontaal liggen (in een hoek van 90 graden) De benen stoppen 

gelijktijdig met de armen als ze niet meer verder gespreid kunnen 

worden. U kind mag er meer dan vijf tellen over doen om van gesloten 

armen en benen naar open armen en benen te gaan.  

Hierna gaat uw kind weer heel rustig naar de gesloten houding. 

Herhaal het openen en sluiten zeker drie keer en tel rustig mee.  

 

Variaties: 

• Wanneer het gelijktijdig sluiten en openen lukt, kunt u ook 

eens kijken of het uw kind lukt om de benen te openen terwijl 

de armen sluiten en andersom, zodat er een tegengestelde 

beweging van armen en benen ontstaat. 

• Ook leuk om het met een andere ondergrond te oefenen 

zoals zand, gras, harig tapijt.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
https://www.youtube.com/watch?v=P7PnjB173zs
https://www.youtube.com/watch?v=Soxg-PpMIsQ

