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Het is maart en de lente is in zicht! De zonnestralen worden steeds 

sterker en warmer en we zien verschillende bloemen voorzichtig hun 

groene blaadjes uit de grond steken. Wij willen de komende weken 

met de kinderen gaan werken met het thema ‘Lente’. We lezen het 

boek ‘Lentekriebels’ en praten hier met de kinderen over; 

‘Wat is lente?’, ‘hoe zie je dat het lente wordt?’ en ‘welke bloemen zie 

je en hoe kun je voor bloemen zorgen?’  

 

Ook worden er in deze tijd van het jaar, veel jonge dieren geboren. 

Kunnen de kinderen deze jonge dieren, zoals het kalfje, het veulentje 

en het biggetje herkennen/benoemen? Hoe wonderlijk is de natuur 

gemaakt!  

 

Tijdens dit thema zullen we ook stilstaan bij onze God die de dieren, 

bloemen en natuur zo prachtig gemaakt heeft! We lezen in de Bijbel 

dat God een God is die zorgt, niet alleen voor de natuur maar ook 

voor ons. We zien dat bijvoorbeeld in het verhaal over de broden en 

vissen waar Jezus zorgt dat veel mensen te eten krijgen. En in het 

verhaal waar Martha en Maria  leren dat we rust mogen nemen om 

naar Jezus te luisteren.  

 

We zien uit naar een mooi en vrolijk thema! 

 

 

 

• Lentekriebels | Jung-Hee Spetter 

• Het ei | Dick Bruna 

• Rupsje Nooitgenoeg | Eric Carle 

• Dotties eieren | Julie Sykes 

• Karel in de lente | Liesbet Slegers. 

• BOE | Matthew van Fleet 



 
 
 
 
 
  
 

 
  

Er liggen bolletjes in de grond

Er liggen bolletjes in de grond 

Te slapen te slapen 

Er liggen bolletjes in de grond 

Overal in’t rond 

Wakker worden, wakker worden 

Alle vogeltjes zingen 

Alle vogeltjes fluiten 

Bloempjes kom naar buiten 

Krokusbolletje

Krokusbolletje, 

kom eens uit je holletje. 

Met je bloempje teer en fijn. 

Oh, wat ben je klein! 

 

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje, 

een vlindertje, een vlindertje. 

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje, 

‘k ben een kind van God. 

Zo blij, zo blij, 

want Jezus woont in mij. 

Zo blij, zo blij, 

want Jezus woont in mij. 

Een koetje en een kalfje

Een koetje en een kalfje 

Die liepen in de wei 

Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij 

Dat zei, dat zei: geef dat kalfje maar aan mij 

Nee, zei de koe, boe, boe, boe 

Nee, zei de koe, boe, boe, boe 

 

Lammetje

Lammetje, lammetje, lammetje. 

Kom toch eens over mijn dammetje. 

Lammetje zoet, lammetje klein, 

Wil jij wel mijn vriendje zijn. 

Benodigdheden: 

• Stoepkrijt 

Maak met stoepkrijt een parcours van één lijn en laat uw kind over de lijn lopen. 
Zorg dat de lijn draaibewegingen maakt die twee kanten op draaien, zodat uw kind 
zowel links als rechts omdraait als hij of zij gaat lopen. U kunt ook zig-zag lijnen 
tekenen. Maak er een mooi en uitdagend parcours van! 

https://www.youtube.com/watch?v=l_UIVqzEjaM
https://www.youtube.com/watch?v=KDWwPdWjMJY
https://www.youtube.com/watch?v=VIOKJFOuugk
https://www.youtube.com/watch?v=_hMfJnQ8Ee4
https://www.youtube.com/watch?v=qMSLaXtckhA

