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Samen spelen, zingen, knutselen, lezen en leren we veel over de 

boerderijdieren. We noemen de “grote” en de “kleine” dieren van de 

boerderij en kijken wat ze eten en welk geluid zij maken.  

Samen tellen we de vlekken van de koe, we voelen hoe zacht het 

schaapje is en we kijken naar de haan die prachtige kleuren heeft.  

 

Aan de hand van de prentenboeken maken we één mooi kunstwerk 

deze weken.  

We spelen o.a. het verhaal van Floortje het varken na; zij heeft het 

erg warm en plonst, net als de andere boerderijdieren, in de vijver 

(de vijver op de speelzaal is een teil met water). Spetterde spat, we 

worden allemaal nat! 

 

We lezen elke dag voor uit de Bijbel en daarbij horen dat we Jezus 

voor ons aan het kruis gaat, maar ook opstaat uit de dood met Pasen. 

Zo zorgt Hij voor ons! We zullen lezen over de 4 vrienden die hun 

zieke vriend bij Jezus brachten. Wat zorgen zij goed voor hun vriend! 

Ook wij proberen goed voor elkaar te zorgen binnen de 

peuterspeelzaal. 

 

De week voor Pasen maken we ook iets moois om thuis te kunnen 

laten zien. 

 

 

 

• Plons! | Martin Waddell 

• Anna op de boerderij | Kathleen Amant 

• Het Paasverhaal | Kathleen Amant 

• Bas bij de boer | Liesbeth van Binsbergen 

• Dotties eieren | Julie Sykes 

• Boe, tok beh! Etenstijd op de boerderij | Wee Gallery 

 

 



 

 

 

Alle eendjes zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 

Alle eendjes zwemmen in het water. 

Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

 

Een koetje en een kalfje 

Die liepen in de wei 

Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij 

Dat zei, dat zei: geef dat kalfje maar aan mij 

Nee, zei de koe, boe, boe, boe 

Nee, zei de koe, boe, boe, boe 

 

Boer wat zeg je van mijn kippen? 

Boer wat zeg je van mijn haan? 

Hebben ze dan geen mooie veren? 

Of staat jou de kleur niet aan? 

 

Boer wat zeg je van mijn kippen? 

Boer wat zeg je van mijn haan? 

 

Schaapje, schaapje, heb je witte wol 

Ja baas, ja baas, drie zakken vol 

Eén voor de meester en één voor zijn vrouw 

Eén voor het kindje, dat bibbert van de kou 

Schaapje, schaapje, heb je witte wol’ 

 

Poesje mauw, kom er eens gauw 

Ik heb lekkere melk voor jou 

En voor mij rijstebrij 

Oh, wat heerlijk smullen wij 

 

Hondje waf, waf, waf, waf 

Blijf jij van mijn lekkers af 

Deze koek is voor mij 

Maar voor jou is er ook wat bij 

 

Kipie tok, tok, tok, tok 

Blijf jij in je kippenhok 

Leg voor mij een lekker ei 

Oh wat heerlijk smullen wij 

 

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 


