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Het thewa waar we de Kowmende weKen aan gaan
werKen is: ‘Bas gaat naar het circus’

De komende weken gaan we met Bas mee naar het circus. We komen daar
veel mensen en dieren tegen die allemaal hun kunstjes laten zien. Zo zien
we de clown met zjn rode neus, de acrobaat, de jongleur, de
trapezemensen, paarden en nog veel meer. We leren wat deze mensen en
dieren allemaal kunnen. Er zijn heel veel mensen mooi aangekleed en
geschminkt. Willen de kinderen ook geschminkt worden en zich verkleden...?

We gaan weer veel leuke spullen klaarleggen in de speelzaal waar we
mee kunnen spelen en verkleden! Ook gaan we in de laatste week zelf
mooie kunstjes doen en ons evenwicht proberen te bewaren op een koord...
En als dat allemaal lukt, krijgen we een echt circusdiploma.

Maar we gaan ook spelletjes doen bv. een memoriespel over het circus.
We proberen te voelen welke spullen van het circus in de tastkist liggen.
We knutselen een mooie circustent en een clownsstrik.

Uit de bijbel vertellen we het verhaal van de schepping. God maakte de
eerste mensen en dieren. Maar God maakte ook ons en gaf ieder zijn eigen

talenten. Elk mens en elk kind is bijzonder op zijn eigen manier.

Er is genoeg om over te praten, te leren en te knutselen. Het worden vast
leuke, beweeglijke en leerzame weken!

De woorden die in dit+ +hewa geleerd worden zijn:

het circus de rode neus
de circusdirecteur de ballon
de clown de Koorddanseres
Aet Koord het paard
het arrlans verdrietig
de circustent Kunstjes doen
de acrobaat het publiek

De volgende boeKjes zijn erg leuk ow +e lezen en
gebruiken wil bijhet thewa:

e Circus | Betty Sluyzer en Pauline Oud

e Annain het circus | Kathleen Amant

e Dribbel naar het circus | Eric Hill

e Hoe Tito zijn neus kwijt speelde |

Guido van Genechten
e Circus | Dick Bruna



Dit zijn de liedjes die we zingen bij dit +hewa:

In de circustent (opwekKingslied voor Kinderen)
Links, rechts, stamp eens met je voeten, doe maar met ons mee.
Links, rechts, stamp eens met je voeten, dat gaat best oké!

Links, rechts, klap eens in je handen, doe maar met ons mee.
Links, rechts, klap eens in je handen, dat gaat best oké.

Er is altijd iets waar je goed in bent.

Jij bent ook een ster in deze circustent.

God heett jou zelf gemaakt, gaf je veel talent,
laat iedereen maar zien waar je goed in bent!

De olifant, de Krokodil, de +ijger en de leeuw
De olifant, de krokodil, de tijger en de leeuw

Heeft God gemaakt,

Hij houdt van jou.

Hij houdt van mij, heel veel.

Hoeveel? Zoveel!

Clowntje heeft een rode nens

Clowntje heeft een rode neus, rode neus, rode neus.
Clowntje heeft een rode neus,

ha, ha, ha, ha, hal

En als hij dan gaat dansen (of springen, enz.),
hop-sa fal-de-ra.

Dan doen we 't allemaal na, ja-ja,

dan doen we ‘'t allemaal nal

Clowntje Piet

Clowntje Piet heeft verdriet,

daarom doet hij zijn kunstjes niet!
Zijn ballon, die ging stuk.
Sjongejongejonge, wat een ongeluk!
Maar toen kwam er een circusdirecteur,
en de haalde uit zijn zak.

Wat is dat?

Een ballon! Die gaan we opblazen!
Knoopje erin... alsjeblieft!

Boem, rettekettet!

Boem, rettekettet!

Clowntje kan weer lachen.

Boem, rettekettet!

Boem, rettekettet!

Clowntje heeft weer pret
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